
 

Af en toe in je leven ontmoet je bijzondere mensen en uit die ontmoetingen 

ontstaan dan soms bijzondere vriendschappen. 

Zo'n vriendschap heb ik met Roelie en ik hoop te mogen zeggen dat dit 

wederzijds is. 

Toch ontmoeten wij elkaar niet zoals gebruikelijk, nee, we ontmoeten elkaar 

op Internet en dat al heel wat jaren, vanuit de tijd dat ik nog in Zeewolde 

woonde, bijna 20 jaar geleden. Maar ik kan zeggen dat we langs de digitale 

weg lief en leed hebben gedeeld en ik hoop dat nog lang te kunnen doen. 

Roelie en ik hebben het allebei razend druk. Zij met de Website Spanvis en 

de daarbij behorende Facebookpagina en ik beheer de Facebookpagina van 

Het Geheugen van Oost, een onderdeel van het Amsterdam Museum. 

Beiden hebben we contact met lezers en groepsleden in binnen en 



buitenland, ik zou bijna zeggen uit  'overzeese' gebieden, want wat een 

zegen is internet voor geëmigreerde oud bewoners en hun nakomelingen, ze 

kunnen nu, wanneer ze maar willen, een blik werpen op hun geliefde Lemmer 

waar ze niet zelden nog altijd heimwee naar hebben. 

Ze laten dat weten en zijn dankbaar voor de aandacht die Roelie, als 

beheerder, daarvoor heeft. Altijd geduldig, zeer bescheiden, altijd vriendelijk 

en meevoelend, altijd bereid om iets uit te zoeken als daarom wordt 

gevraagd, ze laat nooit een bericht onbeantwoord! 

Ik weet uit eigen ervaring hoeveel werk en tijd daarin gaan zitten en nu komt 

dan ook nog eens dit prachtige boek over Lemmer uit. 

Hoeveel uren zouden daarin zitten? Nee, ze heeft het niet helemaal alleen 

gedaan, daarmee zou ik Hendrik, de uitgeverij en wellicht ook anderen tekort 

doen maar ik weet zeker dat dit boek zonder Roelie, de motor achter 

Spanvis, er niet gekomen zou zijn. 

'Een kuier door het oude Lemmer' is de goed gekozen titel van het boek. Wat 

was ik vandaag gelukkig om weer eens een eindje door Lemmer te kunnen 

kuieren en morgen ga ik dat zeker weer doen! 

Lieve Roelie, eindelijk kunnen we elkaar eens 'in het echt' omhelzen, eindelijk 

kan ik je  dit welverdiende boeket persoonlijk overhandigen en daarna 

verdwijnen we weer achter onze computers, want dat is wat we het allerliefste 

doen. En op die manier onderhouden wij dan weer onze vriendschapsband 

tussen Amsterdam en Lemmer. 

 

Een applaus voor Roelie! 

 

Anneke Koehof 

20 november 2019. 


