De schoolmeesters van Lemsterland in de loop der tijden.

Echten:

1.

10.

11.

Op 1jan. 1647 trouwde Meyne Kersten, schoolmeester te Echten met Wopck Annesdr. Van
Follega. Hij vertrok eind 1647 naar Follega.

In dec. 1655 ontving een mr. Claes Joannesa (waarschijnlijk te Echten) schoolpenningen voor
een weeskind.

In 1712 werd Jildert Claesen hier schoolmeester; hij noemde zich later naar dit dorp "Van
Egten". Hij vertrok in 1716 naar Wanswerd.

In 1744 was Jan Rommerts hier als schoolmeester. Hij vertrok in 1745 naar Steggerda en
vandaar in 1746 naar Hindeloopen.

In 1749 was Reyn Teunisz hier als schoolmeester. Hij ging in 1756 naar Witmarsum. In 1786
was de weduwe van wijlen meester Nanne Jans te Echten.

In de herfst van 1811 kwam Merk Tjidsgers Oosterhof, 3de rang, van Nijesloot (Opst.). Zijn
traktement bedroeg f 150 plus de schoolpenningen. In 1814 trouwde hij met Annigje E.
Boersma; zij is te Echten overleden op 25 april 1858, oud 63 jaar. Meester Oosterhof is te
Echten overleden op 17 mei 1861, oud 68 jaar.

Op 15 nov. 1861 werd Sikke Tillema van Bovenknijpe als zijn opvolger benoemd. Omstreeks 1
jan. 1862 trad hij in dienst. Als hulponderwijzer fungeerde in 1861 A. Len(m)stra en in 1865
was dat Marten Jans Bakker. Op 15 nov. 1867 werd er een nieuwe school ingewijd.

In 1874 was Alle Kooistra hier als hulponderwijzer. Sikke Tillema is gepensioneerd in 1903.
Zijn zoon was de bekende Indié-kenner H.F. Tillema.

In 1903 werd T. Zwart hoofd van deze school. In 1924 werd hij opgevolgd door S. Koopmans.
Deze werd op 1 juni 1930 hoofd van de openbare lagere schippersschool te Sneek.

In 1930 kwam A. Rengersen, onderwijzer te Elspeet. Hij vertrok op 1 jan. 1953 naar
Wissekerke (ZId.).

In 1953 werd hij opgevolgd door J.A. Vooren, onderwijzer te Rotterdam.

Bijzonder onderwijs: In 1912 werd te Echten (Echtenerbrug) een bijzondere school voor christelijk
onderwijsgesticht met als hoofd W. van der Meulen.

In 1915

kwam A. van der Ploeg en op 1 jan. 1922werd G. Ham van Vlagtwedde (Gr.) benoemd. Hij

was eerder onderwijzer te Ten Boer, Hendrik Ido Ambacht en Bergum en werd op 1 nov. 1919 hoofd
te Vlagtwedde. Hij ging op 1okt. 1950 met pensioen. Hij werd toen opgevolgd door F. de Vlas, die op
deze school reeds als onderwijzer werkzaam was.



